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Nhà thờ Tin Lành Dương Yên thuộc thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương; nằm ở phía 

Tây Thành phố Tam Kỳ, cách tỉnh lỵ Quảng Nam 50 km, cách Thành phố Đà Nẵng 120 

km, về hướng Tây Nam, là cửa ngõ của 2  huyện Bắc Trà My và Nam Trà My. Hội Thánh 

là trung tâm Truyền giáo của khu vực. 

Lịch sử của Hội Thánh là một tiến trình thử thách, đầy cam go, vừa thành lập được 15 

năm thì chiến tranh bùng nổ, Hội Thánh đứng trước một thảm cảnh. Nhà thờ bị bom đạn 

sụp đổ, nhà cửa của đồng bào cũng như con cái Chúa bị bom đạn phá hủy. Bầy chiên của 

Chúa tản lạc khắp nơi nhưng vẫn duy trì sự nhóm lại. Nhà thờ không còn nữa nhưng Hội 

Thánh Dương Yên vẫn tồn tại và phát triển không ngừng trước những biến thiên của thời 

cuộc, vì Chúa Jêsus phán: “…Ta lập Hội Thánh ta trên Đá này, các cửa Âm phủ không 

thắng được Hội đó…” (Mathiơ 16:18b). 

Buổi sáng hôm nay, tôi xin đọc sơ qua Lược sử của Hội Thánh Chúa tại Dương Yên. 

Nhắc đến lịch sử là nhắc đến tính chính xác và tôn trọng sự thật. Nhất là sự thật của những 

chuỗi ngày mà con cái Chúa tản lạc mỗi người mỗi nơi, để chúng ta thấy được ơn thương 

xót của Chúa đối với Hội Thánh thật là vô kể. 

Vào khoảng năm 1940, đạo Tin Lành được truyền đến Thị trấn Tiên Trà, huyện Trà 

My, tỉnh Quảng Nam. 

Ông Nguyễn Hân, tên thường gọi là ông Hương Nuôi, người làng Kỳ Chánh, phủ Tam Kỳ, 

tin nhận Chúa tại Hội Thánh Tin lành Tiên Quả. Sau khi tin nhận Chúa, ông đem cả gia 

đình đến Đồng Trầu nay thuộc xã Trà Giang lập nghiệp. Tại đây ông đã làm chứng về ơn 

cứu rỗi của Chúa cho đồng bào, đầu tiên là ông Lê Bái người địa phương bằng lòng tin 

nhận Chúa và sau đó có nhiều người trở lại Thờ phượng Chúa. 

Năm 1942, cùng với TĐ Kiều Toản hầu việc Chúa tại Đông Giang giữa người KaTu, 

TĐ Nguyễn Đích quê ở Điện Bàn được Địa hạt Bắc Trung phần bổ nhiệm đến Trà My lo 

xây dựng Nhà thờ, mở mang Hội Thánh Chúa giữa vòng người Kinh và Truyền giáo cho 

người Kadong. Ban đầu, ông tá túc tại nhà ông Năm Duân ( người Hoa) để lo làm nhà thờ 



(nhà thờ bằng gỗ lợp tranh trước cổng Lâm trường Trà My). Nhiệm kỳ hầu việc Chúa của 

TĐ Nguyễn Đích là 9 năm. 

Đầu năm 1952 TĐ Bùi Tấn Lộc được Địa hạt Bắc Trung phần, bổ nhiệm đến Hội 

Thánh Trà My thay thế cho TĐ Nguyễn Đích thuyên chuyển đi nơi khác. 

Đây là thời điểm trường kỳ kháng chiến của dân tộc, cuộc chiến tranh Việt Pháp bùng 

nổ, nhà thờ và tư thất bị máy bay thả bom phá hủy hoàn toàn, hầm trú ẩn bị sập. TĐ Bùi 

Tấn Lộc bị thương nơi đỉnh đầu và đứt lìa một lỗ tai. Nhưng Chúa giữ gìn tính mạng ông 

và gia đình được an toàn. Lúc này tại xã Dương Yên, có ông Chánh Bảy, tên thường gọi là 

Nguyễn Lương Năng - Người xã Phước Mỹ, huyện Tiên Phước. Tin Chúa tại HTTL Tiên 

Phước vào năm 1942, ông là một Nhân sĩ có uy tín lớn tại xã Dương Yên, được xem là trái 

đầu mùa và là Chấp sự đầu tiên của Hội Thánh. Được Đức Thánh Linh cảm thúc, ông luôn 

làm chứng về ơn Cứu rỗi của Chúa cho đồng bào, nhiều người có học thức, uy tín trong xã 

như cụ ông Võ Hàm, cụ ông Nguyễn Lượng, cụ bà Võ Thị Châu bằng lòng tin nhận Chúa. 

Lúc này Đạo Tin Lành phát triển mạnh, 5 thôn trong xã đều có người tin nhận Chúa. Tại 

các xã Phước Lâm, Phước Châu, Phước Ngọc của huyện Tiên Phước, mỗi ngày đều có 

nhiều người được cứu thêm vào Hội Thánh. 

Để bảo tồn Hội Thánh còn non trẻ của Đức Chúa Trời trong khi nhà thờ tại Trà My 

không còn, ông Nguyễn Lương Năng bàn với TĐ Bùi Tấn Lộc dời nhà thờ về địa điểm mới 

tại thôn II, xã Dương Yên, duy trì sự nhóm lại của Hội Thánh và xây dựng Đền thờ mới tại 

đây cho Đức Chúa Trời. 

Lịch sử Hội Thánh sang trang mới. Năm 1952, Chi hội Tin Lành Dương Yên được 

thành lập. Quản nhiệm Hội Thánh đầu tiên là TĐ Bùi Tấn Lộc. Vị Chấp sự đầu tiên là ông 

Nguyễn Lương Năng. Nhà thờ được làm bằng gỗ, lợp tranh. Mục sư Lê Châu được mời 

làm lễ Cung hiến Đền thờ cho Chúa. 

Năm 1954, TĐ Dương Trọng Vinh chủ tọa HTTL Quế Phương được Địa hạt Bắc Trung 

phần bổ nhiệm Kiêm QN HTTL Dương Yên thay cho TĐ Bùi Tấn Lộc, tiếp tục chức vụ 

Truyền giáo cho đồng bào dân tộc Giẻ.  

Năm 1956, TĐ Nguyễn Văn Sỹ được Địa hạt Bắc Trung phần bổ nhiệm Chủ tọa HTTL 

Dương Yên thay cho TĐ KQN Dương Trọng Vinh. 

Năm 1957, TĐS Trương Văn Châu được Địa hạt Bắc Trung phần bổ nhiệm chủ tọa Hội 

Thánh thay cho TĐ Nguyễn Văn Sỹ. Lúc này công việc Chúa ngày càng phát triển. TĐS 

Trương Văn Châu cùng với Ban Chấp sự HT quyết định xây dựng nhà thờ bằng vật liệu 

nặng. Các thủ tục hành chánh được nhanh chóng hoàn tất. Công cuộc xây dựng được bắt 



đầu vào năm 1959 và cũng trong năm đó nhà thờ được hoàn thành. Hội Thánh tiến hành 

cung hiến nhà thờ cho Chúa với sự hiện diện của các Mục sư lãnh đạo Hội Thánh như MS 

Đoàn Văn Miêng, MS Phạm Xuân Tín, MS Nguyễn Xuân Vọng… 

Thời điểm này, mỗi sáng Chúa nhật, con cái Chúa từ Trà My xuống; Phước Lãnh, 

Phước Ngọc, Phước Lâm lên; có người phải đi từ tối thứ 7, cùng với con cái Chúa tại 

Dương Yên thờ phượng Chúa rất vui vẻ, phước hạnh. Ban Chấp sự Hội Thánh bắt đầu 

được thành lập, bầu cử theo đúng Điều lệ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam để điều hành 

công việc chung của Hội Thánh. 

Năm 1959, TĐS Bùi Phiên được Địa hạt Bắc Trung phần bổ nhiệm chủ tọa Hội Thánh 

thay thế cho TĐS Trương Văn Châu về  Thánh kinh Thần học viện để tiếp tục học Chương 

trình tốt nghiệp. TĐS Bùi Phiên được ơn Chúa trong việc rao giảng Tin Lành, dắt đem 

nhiều người về với Chúa. Lúc này Chúa dùng cụ bà Võ Thị Châu_Tư hóa Hội Thánh cùng 

nhiều nhân sự khác cộng tác đắc lực với tôi tớ Chúa trong việc rao truyền Danh Chúa cho 

đồng bào. Hội Thánh thật sự được phấn hưng khi nhiều thầy phù thủy tại Dương Yên dẹp 

bỏ bàn thờ; trao roi dâu, kinh sách, bùa chú cho TĐS Bùi Phiên xử lý. 

Đầu năm 1961, TĐ Lê Văn Tường vừa học xong chương trình tốt nghiệp được Địa hạt 

Bắc Trung phần bổ nhiệm chủ tọa Hội Thánh Dương Yên thay thế cho TĐS Bùi Phiên trở 

về trường, học tiếp chương trình tốt nghiệp. TĐ Lê Văn Tường tiếp tục hoàn thiện cơ sở 

vật chất, xây tư thất, mở trường học, dạy chữ cho con em trong xã, không phân biệt Lương- 

Giáo, đẩy mạnh công cuộc Truyền giảng Tin Lành tại các xã lân cận. 

Lúc này chiến tranh càng ngày càng lan rộng. Năm 1964, quận Trà My thuộc về chính 

quyền Cách mạng quản lý. Chính quyền Quốc gia di dời về xã Phước Lâm, quận Tiên 

Phước và thành lập quận Hậu Đức. Dương Yên trở thành vùng đệm giáp ranh, giao tranh 

giữa hai bên xảy ra liên tục, quê hương Dương Yên chìm trong màu trắng tang thương, biết 

bao nhiêu hoàn cảnh thương tâm không kể xiết, nhà cửa ruộng đồng tan hoang. Cũng như 

đồng bào, con cái Chúa tản cư xuống Thị xã Tam Kỳ, một số khác xuống Phước Lâm. Tiên 

liệu trước tình thế và thời cuộc, TĐ Lê Văn Tường mở nhà Nguyện tại cây số 40. Năm 

1965, tiếp tục dời về trung tâm xã Phước Lâm nay là Nhà thờ Tin lành Tiên Hiệp. 

TĐ Lê Văn Tường là người đầy ơn Chúa, có tấm lòng yêu thương đồng bào, nên được 

chính quyền Quốc gia cũng như chính quyền Cách mạng tôn trọng, được đi lại tự do giữa 

hai vùng do hai chính quyền kiểm soát để chăm sóc bầy Chiên của Chúa. Với uy quyền 

thuộc linh mà Chúa giao phó, ông đã can thiệp mạnh mẽ với quân đội Quốc gia, giải cứu 

hàng chục đồng bào thoát khỏi cái chết trong gang tấc khi bị chính quyền Quốc gia đem ra 



xử bắn. Năm 1965, nhà thờ bị phá hủy hoàn toàn. TĐ Lê Văn Tường vẫn tiếp tục lên xuống 

giữa 2 vùng để hầu việc Chúa. 

Sau 6 năm hầu việc Chúa tại Dương Yên, TĐ Lê Văn Tường thuyên chuyển về nhiệm 

sở mới tại Hội Thánh Tin Lành Thăng Bình.  

Năm 1967, TĐ Phan Thành Giảng được Địa hạt Bắc Trung phần bổ nhiệm chủ tọa Hội 

Thánh Dương Yên thay thế TĐ Lê Văn Tường. Thời điểm này chiến tranh ngày càng lan 

rộng. Đầu năm 1968, TĐ Phan Thành Giảng và người con trai đầu bị mất tích. Ông là nạn 

nhân vô tội của cuộc chiến tranh này. 

Đầu năm 1968 đến cuối năm 1969. Hội Thánh không có Người Chăn. Chúa dứt dấy 

Chấp sự Bùi Văn Loan, Thư ký Hội Thánh, đứng ra điều hành công việc Chúa tại Phước 

Lâm và Dương Yên. 

Cũng từ năm 1968, con cái Chúa tại Dương Yên xuống Tam Kỳ rất đông, thờ phượng 

Chúa chung với tín hữu Hội Thánh Kỳ Phú. Cơ sở II của Hội Thánh Kỳ Phú được hình 

thành vào năm này.  MS Ngô Thái Bình chủ tọa Hội Thánh. Tín hữu Dương Yên góp phần 

rất lớn trong công cuộc Truyền giảng tại khu vực duyên hải tỉnh Quảng Tín lúc bấy giờ. 

 Năm 1974, TĐ Nguyễn Ngọc Thuận được Hội Thánh mời đến chủ tọa Hội Thánh lo 

cho công việc Chúa, tại Chi hội Kỳ Phú II. Đến tháng 4 năm 1975 thì đất nước thống nhất.   

Con cái Chúa trở về quê cũ. TĐ Nguyễn Ngọc Thuận trở về HTTL Trung Ái, Bình Định. 

Cuối năm 1969, TĐ Đỗ Trung Tín được Địa hạt Bắc Trung phần bổ nhiệm chủ tọa Hội 

Thánh Chúa tại Phước Lâm và Dương Yên. Thời điểm này 2 Hội Thánh sinh hoạt chung 

với nhau. Nhà thờ Phước Lâm được xây dựng kiên cố, bằng vật liệu nặng. 

Tháng 6 năm 1973, TĐS Trần Hữu Phước được Địa hạt Bắc Trung phần bổ nhiệm hầu 

việc Chúa tại Phước Lâm thay cho TĐ Đỗ Trung Tín. Giao tranh giữa 2 bên ngày càng 

khốc liệt. Tất cả nhân dân quận Hậu Đức chuẩn bị di dân vào quận Phụng Hiệp, tỉnh Cần 

Thơ. Trong đó có toàn thể tín đồ trong Hội Thánh. Cơ sở vật chất bàn giao cho MS Lê Văn 

Tường, chủ tọa HTTL Tiên Phước quản lý. TĐS Trần Hữu Phước cũng đăng ký với chính 

quyền, đi theo đoàn lưu dân để chăn giữ bầy chiên của Chúa. 

Tháng 5 năm 1975 hòa bình lập lại, sau thời gian dài sống trong khói lửa chiến tranh, 

nói làm sao hết niềm vui của chúng tôi khi được trở về quê cũ, che vội những miếng tranh 

để xây  dựng lại cơ đồ, khai phá ruộng vườn sau bao nhiêu năm hoang phế. Chỉ trong thời 

gian ngắn, khuôn viên nhà thờ được phát dọn, tất cả chỉ còn là đống gạch vụn. Ngôi nhà 

thờ bằng tranh tre được dựng lên. Tôn và bàn ghế tại nhà thờ Kỳ Phú II được Địa hạt cho 

phép chuyển về để sử dụng tại cơ sở mới. TĐ Phạm Đến được bổ nhiệm đến lo công việc 



Chúa tại Dương Yên. Hội Thánh sinh hoạt được 1 năm, con cái Chúa nhóm lại đông đúc. 

Lễ Gíáng sinh năm 1975 được tổ chức vui vẻ. MS Lê Văn Tường từ Tiên Phước lên chủ lễ 

và rao giảng lời Chúa. Sau đó vì hoàn cảnh khách quan. Nhà thờ không được phép nhóm 

lại, con cái Chúa phải tiếp tục xuống Phước Lâm nhóm họp Thờ phượng Chúa. TĐ Phạm 

Đến phải rời khỏi nhiệm sở, trở về quê cũ tại Bình Sơn, Quãng Ngãi. 

Tháng 16/8/2003 TĐ Trần Hữu Phước được phong chức Mục sư thực thụ. 

Tháng 01/2005, Đăng ký chính thức Điểm nhóm Dương Yên theo Chỉ thị 01 của Thủ 

tướng Chính phủ. Sinh hoạt Tôn giáo bình thường tại nhà riêng CS Võ Trọng Hùng. 

Ngày 13/11/2005 MS Trần Hữu Phước rời khỏi HT Phước Lâm – Dương Yên, nhận 

nhiệm sở mới tại Chi hội Tin Lành An Trung - Thành phố Đà Nẵng. 

Năm 2006, MS Võ Đình Đán được Tổng Liên hội cử đến lo công việc Chúa tại Chi hội 

Tin Lành Tiên Hiệp và Dương Yên. 

Ngày 10/12/2007 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký Quyết định số 3969/QĐ-

UBND cho phép thành lập Chi hội Tin Lành Dương Yên, trực thuộc HTTLVN (MN). 

Ngày 11/01/2008 Hội Thánh vui mừng, long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định thành 

lập Hội Thánh trong niềm vui không kể xiết. 

      Ngày 24/9/2009, xét nhu cầu của Hội Thánh, Tổng Liên Hội ký Văn thư gởi đến Ban 

Chấp sự Trị sự Hội Thánh, cử MS Võ Đình Đán kiêm lo công việc Chúa tại Hội Thánh 

Dương Yên. 

Ngày 01/7/2010, MS Thái Phước Trường Hội trưởng HTTLVN (MN) ký Gíáo vụ lệnh 

số 2824/2010/TLH-TT: Bổ nhiệm TĐ Võ Nguyên Hưng phụ tá MS Võ Đình Đán KQNHT 

để lo cho công việc Chúa tại đây Hội Thánh Dương Yên. 

Từ những năm đầu của thập niên 90, TĐ Trần Hữu Phước đã bắt đầu lo cho công cuộc 

Truyền giáo của vùng cao Trà My. Qua nhiều năm dang dở, bế tắc vì hoàn cảnh khách 

quan, các nhân sự được trang bị lời Chúa, tình nguyện đi ra, gây dựng công việc Chúa. Sau 

ngày tái lập Hội Thánh, mặc dầu còn nhiều khó khăn nhưng Hội Thánh quyết tâm đẩy 

mạnh việc Truyền giáo. Lễ Giáng sinh được tổ chức long trọng tại Trà Bui, giữa đại ngàn 

Trường sơn, nhiều tín hữu Kadong được khích lệ. 

Tại xã Trà Tân, mặc dầu chưa được công nhận nhưng qua chỉ thị 01 của Thủ tướng 

Chính phủ, con cái Chúa vẫn được nhóm lại Thờ phượng Chúa vào mỗi chiều Chúa Nhật. 

Các ngày lễ Giáng sinh, Phục sinh được tổ chức chu đáo, lớp Thánh kinh mùa hè hàng năm 

được tổ chức đều đặn cho các em Thiếu Ấu nhi. 



 Riêng tại Tân Hiệp, sau 02 năm trình đơn lên chính quyền. Ngày 10/8/2010, UBND xã 

Trà Sơn đã ký Văn bản số 01/GCN-UBND công nhận Điểm nhóm Tân Hiệp cho các tín 

hữu tại Trà Sơn. Mặc dầu còn nhiều khó khăn, tài chánh thiếu thốn, phải nhóm lại tại nhà 

riêng của tín hữu, Hội Thánh Chúa tại Dương Yên cũng đã lo cho HT Chúa tại Tân Hiệp có 

địa điểm và ngôi nhà khang trang nhóm lại Thờ phượng Chúa. Ngày 09/9/2010, HTTL 

Dương Yên đã vui mừng cử hành lễ ra mắt Điểm nhóm Tân Hiệp tại xã Trà Sơn, Bắc Trà 

My dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Gíáo hội, Chính quyền các cấp và khoảng 200 người 

tham dự. Hiện nay số lượng tín hữu tại Điểm nhóm Tân Hiệp đã là 60 hộ, 175 khẩu. TĐ 

Nguyễn Ngọc Hoàng được TLH bổ nhiệm Phụ tá Kiêm Quản nhiệm Hội Thánh MS Võ 

Đình Đán hầu việc Chúa tại Tân Hiệp vào tháng 10 năm 2012. 

Tháng 6/2008 Hội Thánh lập tờ trình gởi Chính quyền các cấp xin cấp đất để xây dựng 

nhà thờ, nhưng được trả lời là quỹ đất không còn. 

Cảm tạ ơn Chúa! Ngài đã cảm động Ông bà cụ Võ Hoằng dâng khu đất 5014m2 cho 

Chúa để xây dựng nhà thờ. Sau 3 năm, Hội Thánh đã được UBND tỉnh Quảng Nam cấp 

giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và vào ngày 16/5/201, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam  

tiếp tục cấp Giấy phép số 102/GPXDT xây cất ngôi nhà thờ tạm  mà chúng ta dâng lên cho 

Chúa sáng hôm nay. 

Cuối tháng 6/2011 HT bắt tay xây dựng ngôi Nhà thờ tạm và sau 4 tháng thi công thì 

công trình hoàn tất. Chúa nhật 11/12/2011 Hội Thánh di chuyển vật dụng, khí mãnh để Thờ 

phượng Chúa từ nhà riêng CS Võ Trọng Hùng về cơ sở mới sau gần 42 năm Hội Thánh 

mới có nhà thờ để Thờ phượng Chúa. Lễ Giáng sinh năm 2011 được tổ chức thật là long 

trọng, vinh hiển Danh Chúa. 

5 năm trôi qua, kể từ ngày HT được tái lập. BCS HT nhận danh sách từ MSNC Nguyễn 

Thanh Lâm lúc đó là TKHT với số lượng tín hữu của HT Dương Yên là 154 hộ gồm 599 

người. Đến ngày 28/3/2013, chúng tôi cập nhật danh sách, con số đó đã tăng lên  215 hộ và 

794 khẩu. Qua 5 năm, hàng trăm người được cứu thêm vào Hội Thánh, có nhiều gia đình 

tin nhận Chúa trọn vẹn. 

Về Mục vụ, hàng năm đều có tín hữu cầu lễ Báp têm sau khi học xong Giáo lý căn bản.  

5 năm qua đã có 153 người thọ lễ Báp têm; các lễ Đính hôn, Thành hôn, dâng con trẻ , lễ 

tang đều được cử hành theo đúng Giáo nghi của HTTLVN. 

Ban Trường Chúa Nhật thật đáng khích lệ với 11 lớp học. Mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên 

20 GVTCN đều về tại nhà thờ thảo luận bài học Kinh Thánh hàng tuần với tôi tớ Chúa.  

Trên 200 học viên siêng năng học lời Chúa mỗi sáng Chúa nhật, các lớp TKMH được tổ 



chức chu đáo hàng năm cho các em Thiếu Nhi Ấu Tại HT Dương Yên cũng như tại 2 Điểm 

nhóm Tân Hiệp và Trà Tân. 

Hội Thánh cũng kêu gọi các em Thanh Thiếu niên tham dự các khóa Thánh Kinh Căn 

Bản do Ban đại diện Tin lành tỉnh Quảng Nam tổ chức. Mỗi năm có khoảng 30 em tham 

gia học lời Chúa. Trên 50 em đã tốt nghiệp Thánh Kinh căn bản, làm tiền đồ tốt cho sự 

dâng mình Hầu việc Chúa của các em sau này. 

Thực hiện lời dạy của Chúa: : “…đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi 

người …”( Gal 6:10). Với sự giúp đỡ của Uỷ ban Y tế - Xã hội TLH, BCS-TS HT đã huy 

động hàng trăm công lao động, hàng trăm triệu đồng, đào móng, xẻ gỗ, vận chuyển vật 

liệu, xây dựng được 11 căn nhà tình nghĩa giúp đỡ đồng bào nghèo trong huyện. Sau khi 

hoàn thành Hội Thánh đã mời Chính quyền huyện, xã đến bàn giao và trao tận tay cho 

đồng bào đưa vào sử dụng.  

 Tháng 6/2013 nhận thấy nhà cửa của đồng bào Kadong tại Tân Hiệp bị dột nát, Ban 

Chấp sự - Trị sự Hội Thánh đã huy động anh em Trung Tráng niên, Thanh thiếu niên tình 

nguyện lợp lại mái nhà bằng tôn cho 30 hộ đồng bào Kadong với kinh phí lên đến 

150.000.000đ. 

 Kính thưa quý vị! 

Trải qua 50 năm, với biết bao biến động của thời cuộc theo vận nước nổi trôi, Hội 

Thánh Chúa tại Dương Yên tưởng chừng như bị xóa sổ, nhà thờ bị bom đạn tàn phá, con 

cái Chúa lưu lạc khắp nơi, sống nhờ nơi đất khách quê người.  

Từ thập niên 1965 – 1975 sống trong thời điểm chiến tranh. Tôi đã chứng kiến những 

cảnh tang thương trong Hội Thánh_ con mất cha, vợ mất chồng, tôi đã thấy những bậc 

Trưởng lão trong Hội Thánh mỗi khi gặp nhau rưng rưng nước mắt, trông ngày đoàn viên, 

trở về quê cũ, xây dựng Đền thờ cho Chúa.  

Tôi đã thấy những người Chăn bầy đáng kính, không kể sự sống mình là quý, tận trung 

với Chúa, tận tụy với chức vụ được giao, dấn thân vào chốn hiểm nguy, chăn bầy của 

Chúa, bảo vệ Hội Thánh của Đức Chúa Trời; hy sinh hạnh phúc riêng tư, làm tròn trách 

nhiệm mà Đức Chúa Trời giao phó. 

Trà My trước năm 1975, là vùng rừng thiêng, nước độc, sơn lam, chướng khí. Người vợ 

thân yêu của TĐ Nguyễn Đích đã nằm xuống nơi đây. 50 năm sau MS Nguyễn Hoài Đức 

mới di dời mộ phần của mẹ mình về Nghĩa trang Tin lành huyện Điện Bàn.  



Trong hồi ký của mình, MS Bùi Tấn Lộc ghi lại_ nơi vùng núi non sâu thẳm này, ông 

đã gạt nước mắt, chôn cất đứa con vừa tròn 2 tháng tuổi bị bệnh nặng mà không có điều 

kiện chăm sóc, thuốc men chữa trị. 

 Làm sao chúng tôi có thể quên được một TĐ Trương Văn Châu, đã đem sức thanh 

xuân của mình xây dựng đền thờ kiên cố cho Chúa tại đây, gây dựng HT của Đức Chúa 

Trời. Làm sao chúng tôi có thể quên được một TĐ Bùi Phiên nhanh nhẹn trong công việc. 

Nhờ ơn Chúa, ông đã thu phục tất cả các thầy phù thủy tại xã Dương Yên, đem họ trở về 

với Đấng Chân thần. Làm sao chúng tôi có thể quên được TĐ Lê Văn Tường, người đầy 

dẫy tình yêu thương, khi về nhiệm sở mới tại HTTL Thăng Bình, mở Cô nhi viện, Viện 

dưỡng lão vẫn về lại Dương Yên, tìm và cưu mang, nuôi nấng  những mảnh đời bất hạnh, 

cơ nhỡ, không nơi nương tựa. 

TĐ Phan Thành Giảng vừa mới nhận nhiệm sở, trong thời gian ngắn, đã cùng với người 

con trai đầu, vĩnh viễn nằm lại giữa núi rừng Trường sơn. Để lại cho Hội Thánh niềm luyến 

tiếc vô bờ. 

 Và gắn bó với chúng tôi suốt 33 năm là TĐ Trần Hữu Phước, ông rời bỏ thành phố Đà 

Nẵng đầy đủ tiện nghi, rời bỏ mẹ già; lên đây ở với chúng tôi ròng rã một thời gian dài để 

gây dựng, gìn giữ, bảo vệ Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Đây là thời điểm vô cùng gian 

khổ nhưng TĐ Trần Hữu Phước vẫn bền lòng cho đến cuối cùng. 

Từ 1941-2013 là 73 năm. Một chặng đường dài của lịch sử Hội Thánh. Nhưng đối với 

Đức Chúa Trời chỉ là một khoảnh khắc nhỏ bé. KT cho biết “ Vì một ngàn năm trước mắt 

Chúa, khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm.” (T.Thiên 90:4). 

Hội Thánh Dương Yên đã làm tròn trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao phó. Từ Dương 

Yên, ánh sáng Tin Lành lan truyền đến Tiên Hiệp, Tiên Lãnh. Đạo của Chúa đã đâm nền 

bén rễ nơi này. 2 điểm nhóm Tân Hiệp và Trà Tân sinh hoạt ổn định, bình thường, Điểm 

nhóm tại Trà Bui, địa bàn cách trở, còn nhiều khó khăn, sông sâu, núi cao, không làm nản 

chí tấm lòng của những người Truyền giáo. Hội Thánh đang lập thủ tục, trình BTS-TLH và 

chính quyền, để chia, tách Chi hội Trà My theo Nghị định 92 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tạ ơn Chúa! Trong vòng 5 năm qua, Con cái Chúa tại HT Dương Yên đã trung tín với 

Chúa trong mọi việc. Trung tín trong sự nhóm họp, trung tín trong sự Dâng hiến. Thật là lạ 

lung! Chúng tôi chỉ biết cúi đầu “Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết 

kể”. Chúng tôi hiểu lời Chúa cách sâu sắc, những gì chúng tôi có ngày hôm nay, chẳng qua 

là từ Chúa mà đến. 



 Buổi sáng hôm nay, trong giờ phút long trọng này. Tất cả chúng ta là tín hữu của HT 

Dương Yên, hãy dành một vài phút_ cầu nguyện cho những người còn sống, tưởng niệm, 

ghi nhớ công ơn của những người đã nằm xuống sau khi dâng trọn cuộc đời mình cho 

Chúa. Chúng ta cũng tưởng nhớ công lao của những người đi trước, tiền nhân của chúng ta, 

những người không tiếc mồ hôi, công sức, hết lòng bảo vệ tôi tớ Chúa, cộng tác với tôi tớ 

Chúa, gây dựng thân thể Chúa tại Dương Yên. 

Lễ Cảm tạ dâng Nhà thờ tạm và Khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành Dương Yên vào 

sáng ngày 09/8/2013 sáng hôm nay, HT của Chúa phải biết rõ tôn chỉ, mục đích, xác định 

vị trí  của mình đối với Đức Chúa Trời, theo như lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh “ Phải 

biết rằng Giê hô va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc 

về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài” (Thi Thiên 100:3). 

Đối với Giáo hội, chúng tôi vâng phục tổ chức của Giáo hội, sống đúng theo tinh thần 

Hiến chương “ Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc”. Tin 

theo Tín lý của HTTLVN, căn cứ trên Kinh Thánh là nền tảng cho mọi giải thích và thực 

hành đức tin. Cử hành các Thánh lễ, Giáo lễ theo đúng Giáo nghi của HTTLVN. 

Xin quý tôi tớ Chúa, con cái Chúa, khắp nơi xa gần, nhớ đến chúng tôi trong lời cầu 

nguyện, góp phần dâng hiến vì biết bao nhiêu công việc đang đợi chờ phía trước với các 

khó khăn, nan đề trong xây dựng. Chúng tôi nguyện đồng lòng hiệp ý với nhau, quyết tâm 

xây dựng Đền thờ cho Ba ngôi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. Lời Chúa 

hứa với chúng tôi trong sách Tiên tri A Ghê 1-2: 

Ta ở cùng ngươi (1:13). 

Ta sẽ ban bình an trong chốn này (2:9). 

Ta sẽ ban phước cho các ngươi (2:19). 

Ta sẽ chọn ngươi (2:23). 

Chúng tôi đang sẵn sàng bắt tay vào việc. 

Mong nhận được sự cầu nguyện, giúp đỡ của quý đầy tớ Chúa, con cái Chúa trong và 

ngoài nước. 

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào quý vị! 

 

                                                                             Dương Yên ngày 05 tháng 8 năm 2013      

                                                                             MSNC VÕ NGUYÊN HƯNG 

(Được đọc trong Cảm tạ dâng Nhà thờ tạm và Khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành 

Dương Yên) 


